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Vijftiende nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn    
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws. 
Het nieuws van buiten Apeldoorn betreft vooral schaakeducatieve en psychologische onderwerpen. 
Op de site www.schaakacademieapeldoorn.nl zijn de nieuwsbrieven te lezen. 
Op de site kun je partijen uit de nieuwsbrieven in gameviewers naspelen en als pgn-bestand laden.  
Diverse lezers leverden een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tips en bijdragen zijn welkom. 
Er zijn nu 174 abonnees. Een link staat ook in de Facebook groep Schaakpsychologie (540 leden) en 
op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn.  
In de agenda staan een paar nieuwe toernooien vermeld. 
9Ŝƴ ƎƻŜŘ ǾƻƻǊƴŜƳŜƴ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ƴƛŜǳǿŜ ƧŀŀǊ ƛǎ ǊŜƎŜƭƳŀǘƛƎ ŎǊŜŀǘƛŜǾŜ ǎǘŜƭƭƛƴƎŜƴ όΨƧǇŜƎƧŜǎΩύ ǳƛǘ Ǉŀrtijen 
van trainingsdeelnemers in deze nieuwsbrief te publiceren. 
Soms maken we gratis reclame. Domweg omdat het goed materiaal is. Bijvoorbeeld de Cdrom Stap 
1t/m5 van IM Cor van Wijgerden. Prima uitleg en veel opgaven. Bovendien hints en direct feedback. 
Dat werkt veel beter dan dat je bijvoorbeeld eenmaal per week je huiswerk na laat kijken. 
 

We wensen iedereen een gezond en inspirerend nieuw schaakjaar! 
 
 

GM David Bronstein in Apeldoorns wijkcentrum De Stolp 1995. 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/


GM David Bronstein met Merijn van Delft, Dharma Tjiam en Joost Mellegers bij Karel van Delft thuis. 
 

 
 

Stertrainingen en creativiteit 
Het thema creativiteit komt regelmatig aan de orde in de Stertrainingen.  
Informatie over creatief schaken kun je vinden in het  ōƻŜƪ Ψ/ǊŜŀǘƛǾŜ /ƘŜǎǎΩ van FM Amatzia Avni en 
het toernooiboek Creatief Jeugdschaak Toernooi. Dat toernooiboek kun je downloaden: 
www.schaaktalent.nl/documenten/Creatief%20Toernooi%20boekje%201994.pdf  
Lƴ ƘŜǘ ōƻŜƪ Ψ{ŎƘŀŀƪǘŀƭŜƴǘ ƻƴǘǿƛƪƪŜƭŜƴΩ ǎǘŀŀǘ ŜŜƴ ƛƴǘŜǊǾƛŜǿ Ǿŀƴ YŀǊŜƭ Ǿŀƴ 5ŜƭŦǘ ƳŜǘ David Bronstein: 
 

http://www.schaaktalent.nl/documenten/Creatief%20Toernooi%20boekje%201994.pdf


"Onderzoeken, mogelijkheden ontwikkelen. Dat is schaken."  

"Je moet geen problemen oplossen, je moet ze creëren."  Dat zei grootmeester David Bronstein (72), 

die 8 oktober '95 een gasttraining gaf in Apeldoorn. Een variantje goed uitrekenen is nuttig, maar bij 

schaken gaat het vooral om hoe je problemen benadert. Daar moet het ook bij schaaktrainingen om 

gaan. Door samen te onderzoeken en te discussiëren kun je je inzicht in het schaakspel vergroten en 

er vreugde aan beleven.  

Diverse sterke jeugdspelers deden aan de workshop mee: 

Tim Lammens, Merijn van Delft, Jochem Snuverink, Tim Remmel Dennis de Vreugt, Joyce Fongers, 

Joost Hoogendoorn, Vincent Deegens, Joost Mellegers en Jaap Houben.  

Voor de Apeldoornse Courant maakte Peter Boel een verslag en Schaakmaat-gasttrainer Dharma 

Tjiam was als toehoorder present.  

De training werd georganiseerd door Karel van Delft met financiële steun van oudpapierhandel 

Schrijver.  

Bronstein bruist van ideeën over creativiteit en coaching. 

Groot respect toont hij voor Nederlands wereldkampioen Max Euwe. Met Euwe deelt Bronstein de 

drang anderen deelgenoot van zijn passie voor het schaakspel te maken.  

Over eigentijdse Nederlandse schaakcoryfeeën konden geen positieve uitlatingen worden genoteerd. 

Geld en punten, daar is het ze volgens Bronstein om te doen. Nee, dan Dr. Euwe, die hield tenminste 

van het schaakspel en wilde het de jeugd ook leren. "Ik vraag ik me af of deze jongens hier zonder 

Euwe wel hadden leren schaken", zei Bronstein.  

Een weekeind met Bronstein is overweldigend. Wat een energie heeft die man. En wat een begrip 

van het spel. Zonder dergelijk begrip schudt je uiteraard ook niet zoveel partijen en stellingen uit je 

mouw die overeenkomsten vertonen met door de trainingsdeelnemers voorgelegde vraagstukken.  

Ooit, in 1951, was Bronstein bijna wereldkampioen, maar omdat het 12-12 werd hield Botwinnik de 

titel. Wel heeft hij met 'Zurich 1953' het beste toernooiboek aller tijden op zijn naam geschreven. Dit 

boek is nog verkrijgbaar.  

Van de huidige generatie topschakers is Bronstein niet echt gecharmeerd. Ze bereiden zich 

uitentreuren voor en durven het vrijwel niet aan nieuwe wegen te bewandelen. Kasparov en Anand 

noemt hij ronduit 'gangsters', die het flikken om 1,5 miljoen dollar op te strijken voor partijen waarin 

nauwelijks iets uitgeprobeerd wordt. "Nog nooit is het gebeurd tijdens een WK dat spelers in een 

volgende partij met verwisselde kleuren een vorige partij gingen naspelen en dan tot een slappe 

remise besloten.'' Schandalig, vindt Bronstein, die meent partijen van Karpov leerzamer zijn dan van 

Kasparov.  

Helemaal onvoorstelbaar vindt Bronstein dat hem een Elo-rating wordt toegekend (ergens in de 

2400). "Ik word beoordeeld op mijn huidige wedstrijdprestaties. Omdat ik ouder ben, kan ik niet 

meer zo goed visualiseren (uit het hoofd rekenen) en daardoor verlies ik soms partijen. Ik wil niet op 

uitslagen beoordeeld worden, maar op mijn ideeën." En met zijn originele ideeën is niets mis, bleek 

wel tijdens de training. Toch is het zo dat op veel toernooien alleen grootmeesters met een rating 

boven de 2500 gratis hotel en inschrijving krijgen. "Omdat ze een laag getal op mijn geest geplakt 

hebben, moet ik betalen voor deelname. Alsof ik geen ideeën meer heb. Het is bespottelijk, er is 

geen respect meer voor oudere spelers als bijvoorbeeld Smyslov en mij. Neem het Donner Memorial, 

daar zetten ze ons vorig jaar zelfs in een aparte groep."  

Natuurlijk moet je techniek bestuderen, positiespel begrijpen en iets van openingen afweten, maar 

het mooiste van het schaken vindt Bronstein toch de combinatie.  

Voor jeugdschakers heeft hij een duidelijk advies: Partijen winnen is niet belangrijk. Dat komt wel. 

Geniet van het schaakspel, probeer je tegenstander te confronteren met problemen. Punten zijn niet 

belangrijk, het gaat er om dat je steeds meer van het spel leert begrijpen. Je moet zelfstandig 



nadenken, eigen ideeën ontwikkelen en geen theorie nakauwen. Eindspelen bestuderen en op 

belangrijke momenten eerst zelf proberen wat er mogelijk is, is de beste manier om te leren wat je 

met de stukken kunt doen.  

Bronstein had ook kritiek. Hij vond dat de jeugdspelers teveel naar concrete oplossingen voor 

bijvoorbeeld openingskwesties vroegen. Dergelijke kennis staat wel in boekjes, belangrijker is dat je 

je manier van denken ontwikkelt. Door fantasievolle partijen na te spelen, kun je veel thema's leren 

die je in je eigen partijen kunt gebruiken. Tenminste, als je durft om zelfstandig na te denken en 

beslissingen te nemen.  

Een compliment had hij voor Joyce Fongers (15 jaar en Nederlands meisjeskampioene t/m 20 jaar). 

Technisch rammelt er nog van alles aan haar spel, maar zij probeert ideeën uit en kiest de aanval en 

daarmee heeft ze de juiste houding.  

Vermoeiend vond Bronstein dat de spelers nauwelijks met hem in discussie gingen, waardoor vooral 

hij aan het woord was. De deelnemers hingen aan zijn lippen en waren onder de indruk van wat hij 

hen voorschotelde.  

Discussie en onderzoek zijn echter de basis om je te ontwikkelen, stelt Bronstein. Daar moet een 

training uit bestaan. Niet uit éénrichtingsverkeer van docent naar leerling. Een schaker die zich wil 

ontwikkelen moet vragen stellen en met ideeën komen. Door allerlei kwesties te onderzoeken begin 

je zelfstandig na te denken. Pas dan vind je mooie vraagstukken en gaat het schaakspel leven.  

Het 'geheim' van zijn creativiteit is heel simpel, aldus Bronstein: "Gewoon op zoek zijn naar 

interessante dingen en je niet druk maken om uitslagen." Vaak zijn er prachtige combinaties mogelijk 

als je verder kijkt dan je neus lang is ('The secret of the Russian Chess School is that we looked until 

the very end of a position').  

Bronstein vindt het verschrikkelijk dat veel schakers zo bang zijn om te verliezen, dat ze geen 

interessante partijen meer spelen. Ze gaan onnodig als zenuwenlijders in plaats van uitvinders door 

het leven. Om daar vanaf te komen heeft hij een tip, die ook tijdens de training werd nagevolgd: 

Speel op vier borden gelijktijdig tegen elkaar. Analyseer die partijen dan later samen. Op zo'n manier 

wordt het misschien 3-1 of 2,5-1,5, wat meer recht doet aan de krachtsverhoudingen.  

Ook is Bronstein gecharmeerd van het feit dat op de digitale schaakklokken het 'Bronstein-systeem' 

is opgenomen. Doordat je extra tijd per zet krijgt, hoef je nooit door de vlag te gaan.  

Samen analyseren na afloop van een partij noemt Bronstein heel belangrijk. Je kunt elkaar tot 

nieuwe hoogten stuwen. Doordat je je ideeën met elkaar confronteert, kom je tot nieuwe ideeën 

waar je elk afzonderlijk niet op was gekomen.  

"Ik speel graag tegen computers", zei Bronstein sarcastisch. "Want die komen tenminste niet 

aanzetten met allerlei excuses waarom ze hebben verloren." Daar bedoelt hij ook weer mee dat veel 

spelers veel te veel belang hechten aan het behalen van punten. In plaats daarvan zouden ze beter 

samen na kunnen gaan wat er allemaal nog meer mogelijk was geweest in de partij. Ook de winnaar 

heeft waarschijnlijk allerlei prachtige ideeën gemist en enige bescheidenheid is dus op zijn plaats. Je 

schamen voor een verliespartij is wel zo ongeveer het domste wat Bronstein zich kan bedenken: wat 

kun je leren van je partijen, daar gaat het om!  

Je doet jezelf verschrikkelijk tekort als je nooit wat nieuws durft te proberen. "Tegenwoordig 

bereiden veel schakers hele partijen thuis voor en proberen ze elkaar daarmee te verslaan. Dat is 

geen schaken meer. Je moet achter het bord proberen nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Je vecht 

niet tegen een mens, je vecht om nieuwe ideeën te ontwikkelen." Daarmee vecht je dus eigenlijk 

tegen jezelf en gaat het niet meer om de punten, maar om wat je leert.  

In het schaken gaat het er om hoe goed je stukken samenwerken. Bronstein noemt dat 'energie'. Van 

diverse stellingen had hij op kaartjes voor wit en zwart met pijlen aangegeven welke velden de 



stukken bestrijken. Via dat hulpmiddel kun je nagaan of de stukken goed samenwerken. Je zoekt in 

een partij naar mogelijkheden om het zwakste punt in de stelling van de tegenstander op te zoeken. 

Zo'n hulpmiddel helpt bij het leren begrijpen van bepaalde typen stellingen.  

Teveel volgen spelers de mode en daarmee de waan van de dag", waardoor ze slechts bepaalde 

openingen spelen. Dat iets niet goed zou zijn omdat het niet in de boekjes staat, vindt hij flauwekul 

en kortzichtig. En ook al zou een stelling niet kloppen, dan nog moet je weten waarom dat zo is. Met 

alleen maar na-apen kom je er niet, je moet stellingen kritisch onderzoeken en je eigen oordeel 

vormen. Pas als je zelf weet waarom een bepaalde stelling goed of slecht is, kun je ermee omgaan en 

ben je echt aan het schaken.  

Bronstein stelt dat schaken meer is dan variantjes uitrekenen. Dat er bij De Schaakmaat-trainingen 

regelmatig gepraat wordt over allerlei ervaringen en zienswijzen, juicht Bronstein toe. Ook hij vindt 

het heel belangrijk dat je leert zelfstandig na te denken en zelf problemen leert oplossen. Door van 

gedachten te wisselen krijg je nieuwe inzichten aangereikt. Niet alleen maar feitenkennis, maar ook 

een 'filosofie', een denkwijze.  

Samen tegen een computer spelen en discussiëren is wat Bronstein betreft een uitstekende 

trainingsvorm. Ook becommentarieerde partijen naspelen waar ideeën in woorden worden vermeld, 

vindt hij een uitstekende oefening. "Je moet tussen de zetten doorkijken", stelt hij, en in woorden 

kun je ideeën formuleren. Daar gaat het om. Niet om variantjes, dat zijn alleen maar uitwerkingen 

van ideeën. Wel is het uiteraard nuttig om je daarin te trainen. Dat kun je doen door een 

interessante stelling op het bord te zetten en dan uit je blote hoofd allerlei voortzettingen uit te 

rekenen. Die vaardigheid ontwikkel je het beste als je er jong mee begint en het regelmatig doet.  

Creativiteit is je fantasie gebruiken. Door bang te zijn verlam je je fantasie alleen maar. Pas als je alle 

kanten op kijkt (een 'open mind'), zie je veel. Dat er dan weleens wat misgaat (een puntje minder) is 

een prijs die je graag moet willen betalen voor mooie ideeën. Dat je daar op den duur toch heel ver 

mee komt, heeft Bronstein zelf wel bewezen. Je kunt je fantasie ontwikkelen door je te laten 

inspireren door interessante partijen van bijvoorbeeld Tarrasch, Simagin en Boleslavsky.  

Zelf houdt Bronstein heel erg van flexibele stellingen, waarin de pionstructuur niet vastligt. Door een 

aantal partijen van hem na te spelen, zie je hoe 'opeens' (geen aanval zonder voorbereiding) de 

pionnenmassa in beweging komt en er allerlei lijnen open komen te liggen waarlangs de stukken het 

vonnis over de tegenstander voltrekken.  

Van alleen maar nakauwen leer je niets en Bronstein adviseert daarom om regelmatig eerst te kijken 

hoe je zelf verder zou spelen in een stelling. Daardoor gaat de partij voor je leven en begrijp je er 

meer van. Om echt creatief te worden, moet je zelfstandig leren onderzoeken en redeneren. "Eerst 

zelf nadenken dan pas (aan het boek) vragen hoe het zit." Het is uiterst ongewenst om klakkeloos 

dingen aan te nemen. "Je moet niemand zomaar geloven, ook mij niet. Ik wil ook geen adviezen 

geven, alleen mijn opvattingen toelichten."  

Fischer mag dan hebben gesproken over 'crush the other man's mind', Bronstein is veel vriendelijker. 

"Jij wint niet van je tegenstander. Hij maakt verkeerde taxaties en daardoor is jouw stelling beter. 

Maar ook de winnaar maakt allerlei fouten. Je moet respect voor je tegenstander hebben. Samen 

kun je na de partij onderzoeken welke mogelijkheden er allemaal waren. Onderzoeken, 

mogelijkheden ontwikkelen. Dat is schaken."  

Meer info over Stertrainingen staat in eerdere nieuwsbrieven en www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
 

Tip Cdrom Stap 1 t/m 5 kun je bestellen via de Stappensite van IM Cor van Wijgerden:  
www.stappenmethode.nl/nl/tasc-chess-cd-2.php Het kost tien euro (plus 1,55 euro verzendkosten). 

 

Tip Interview Giri http://nos.nl/artikel/2078197-giri-schaker-uit-een-mooie-mix-van-culturen.html  

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
http://www.stappenmethode.nl/nl/tasc-chess-cd-2.php
http://nos.nl/artikel/2078197-giri-schaker-uit-een-mooie-mix-van-culturen.html


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
Wessel won de E-categorie. 

 

 
 

PJK OSBO verslag 
Het persoonlijk jeugdkampioenschap (PJK) van de Oostelijke Schaakbond OSBO vond 28, 29 en 30 
december plaats in het Veluws College Mheenpark in Apeldoorn. Voor uitslagen: www.jeugd-osbo.nl.  
Video eerste speeldag: www.youtube.com/watch?v=8vDtZiqCkc0&feature=youtu.be.  
Video tweede en derde speeldag: www.youtube.com/watch?v=QBl2dsfyaPM&feature=youtu.be.  
 
 

http://www.jeugd-osbo.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=8vDtZiqCkc0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=QBl2dsfyaPM&feature=youtu.be



